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Inleiding 
 
Geliefde lezers, voor jullie ligt het boekje ‘God als Herder: De weg naar een 
onbevreesd geloofsleven’. Dit boekje is geschreven door Ricardo Jansen, 
geleid door de Heilige Geest. Tenminste, dat is mijn hoop en gebed. Hem 
komt de eer en lof toe tot in de eeuwigheid.  
 
In de woorden van Psalm 23, die in dit boekje worden behandeld, zien wij 
God als een liefdevolle Herder. We ontdekken in deze Psalm: ‘De weg naar 
een onbevreesd geloofsleven’. De Psalm is van alle tijden en biedt ons 
diepgaand inzicht in het vertrouwen op God de Herder en de veiligheid die Hij 
biedt als Herder over zijn kudde. Door Christus kunnen wij een relatie hebben 
met de Vader en behoren wij tot de kudde van Hem. Laten we eerst de 
Bijbeltekst lezen en dan samen overdenken hoe God, onze Herder, ons leidt 
naar een leven zonder angst en met een diepgeworteld geloof.  
 

Bijbeltekst 
Psalm 23:1-6 
1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 
2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
wateren. 
3. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 
4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad 
vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U 
zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
6. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn 
leven. 
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. 
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Hoofdstuk 1: De Heere is mijn Herder  
 
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets (Psalm 
23:1).  
 
We lezen het begin van vers 1 van Psalm 23. We lezen dat de Psalm van David 
is en dat de HEERE zijn Herder is; hem ontbreekt niets. Het is belangrijk om 
de betekenis te achterhalen om te begrijpen wat dit Bijbelgedeelte in die 
situatie van die tijd betekende. We weten uit de Bijbel dat David zelf een 
herder was die schapen weidde, dus hij begreep het werk van een herder. In 1 
Samuel 16:11-13 lezen wij dat David herder is en dat de HEERE naar hem op 
zoek is om hem te zalven en aan te wijzen als koning over Israël.  
 
1 Samuel 16:11-13 
11. Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is 
nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een 
bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat 
hij hier gekomen is. 
12. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen 
en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. 
13. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. 
En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en 
voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. 
 
1 Samuel 16:11-13 is een Bijbelgedeelte uit het Oude Testament. Het 
behandelt het verhaal van Samuel, een profeet van de HEERE. In het 
bovengenoemde gedeelte lezen we de zalving van David als de toekomstige 
koning van Israël. Hij wordt door God aangewezen aan Samuel. 
 
Wij lezen de vraag van Samuel aan Isaï: “Zijn dit al de jongens?” Waarop Isaï 
antwoordt dat de jongste achtergebleven is omdat hij de schapen aan het 
weiden is. Het is belangrijk op te merken dat profeet Samuel de familie van 
Isaï heeft uitgenodigd om voor de HEERE een offer te brengen, zoals te lezen 
is in 1 Samuel 16 vers 5: Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de HEERE 
een offer te brengen; heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï 
en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer.  
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Toch blijkt nu in 1 Samuel 16:11 dat niet alle zonen aanwezig waren; namelijk, 
David was niet door Isaï gevraagd om bij het offer aanwezig te zijn. Wanneer 
er een offer werd gebracht, dan was het een groot feest, en dit feest vond 
plaats bij de vader van David. Alle zonen waren uitgenodigd, behalve David, 
die de schapen hoedde. We lezen dan ook in de voorgaande verzen van 
Samuel 16 dat profeet Samuel in het begin dacht dat hij de oudste zoon van 
Isaï moet zalven (1 Samuel 16:6). Deze zoon had een indrukwekkend uiterlijk 
en lichaamsvormen, zoals blijkt uit het volgende vers: Maar de HEERE zei 
tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn 
gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, 
want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan (1 
Samuel 16:7). God maakt Samuel duidelijk dat hij niet naar het uiterlijk moet 
kijken of de hoogte van zijn gestalte (lichaam). God maakt ook duidelijk dat 
Hij niet naar het uiterlijk van mensen kijkt, maar naar het hart.  
 
Alle zeven van de acht zonen laat Isaï voorbijgaan, maar geen van hen wordt 
door God uitgekozen. Nadat alle zonen die aanwezig waren, zijn afgewezen, 
stelt Samuel de bovengenoemde vraag aan Isaï of het al de jongens waren. 
David wordt gehaald nadat Samuel daar de opdracht voor geeft: ‘Stuur een 
bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat 
hij hier gekomen is.’ (1 Samuel 16:11). Dit is de jongen die God wil zalven: Hij 
was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, 
zalf hem, want deze is het (1 Samuel 16:11). Zo lezen wij dus, dat het David is, 
de jongen die de schapen weidde. Hij zou gezalfd worden om koning over 
Israël te worden. Hij had op dat moment nog niet de koninklijke macht, maar 
hij was aangewezen door God Zelf, als toekomstige leider, die koning Saul zou 
opvolgen. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn 
broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en 
voortaan (1 Samuel 16:13).  
 
We zien in vers 13 dat de Heilige Geest vaardig werd over David vanaf die dag 
en voortaan. Hij heeft de beschikking over de vaardigheid van de Geest en 
ontvangt de wijsheid van de HEERE. Zo is het ook wanneer we tot geloof en 
bekering komen. In het Oude Testament was het voor sommigen die door 
God waren aangesteld mogelijk om geleid te worden door de Geest. Toch, na 
Pinksteren, is het mogelijk voor eenieder die in Hem gelooft en zich bekeert 
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van hun zondige bestaan, dat de Heilige Geest in het hart komt wonen van 
degenen die geloven in Jezus Christus. 
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets (Psalm 
23:1). Nu we dus weten dat het David degene is die de Psalm heeft 
geschreven, onder leiding van de Heilige Geest, beseffen we dat hij wist hoe 
het werk van een herder eruitzag. Een herder zorgt voor zijn kudde, zodat ze 
beschermd zijn en rustig kunnen grazen. Dat David God als zijn Herder erkent, 
laat zien dat hij nooit is vergeten dat God Hem gezalfd heeft en begunstigt 
met de Heilige Geest en Zijn weldaden (gunsten van God). Zelfs als wij Gods 
genade ontvangen en Zijn weldaden, kunnen we vaak geneigd zijn om God te 
vergeten wanneer vrede en comfort ons omringen. Toch moeten wij Hem 
altijd de eer geven. Hij is onze Herder. Zelfs David, die een koninklijke status, 
rijkdom en eer had, hield God in gedachten. Hij was Degene die hem had 
gezalfd, en God was Degene die de eer toekwam. 
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Hoofdstuk 2: De voorzienigheid van de Herder 
 
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam (Psalm 23:2-3). 
 
Vers 2 en 3 van Psalm 23 vormen een vervolg op de erkenning van David dat 
de HEERE zijn Herder is. Hij doet mij neerliggen in grazige weide, Hij leidt mij 
zachtjes naar stille wateren. Dit is waar een goede herder voor zorgt. We zien 
dus de voorzienigheid van God, die David beschrijft. De voorzienigheid van 
God houdt in dat Hij alles heeft geschapen en dat Hij zorgt voor datgene wat 
Hij heeft geschapen, inclusief de mens die Hij heeft geschapen; Hij zal zorgen 
voor degenen die Hem toebehoren. Hij voorziet overvloedig in hun 
behoeften. Schapen die door Hem worden gewijd, zijn tevreden schapen, zij 
hebben genoeg gras om te eten. De ‘stille wateren’ is de zorg van de Herder 
om zijn volk naar vredige en kalme waterbronnen te brengen, waar zij kunnen 
drinken zonder angst voor gevaar. Zij kunnen onbevreesd putten uit de ‘stille 
wateren’.  
 
God zorgt niet alleen voor dingen die ons lichaam in een goede staat houden, 
maar ook voor onze geestelijke zorg. ‘Hij verkwikt mijn ziel’ heeft als 
betekenis dat God ook zorgt voor innerlijke behoeften. Hij vervult en 
vernieuwt ze. Hij wil steeds meer dat we wandelen, zoals Zijn Zoon Christus 
heeft gewandeld (1. Johannes 2:6). ‘Hij leidt mij in het spoor van de 
gerechtigheid, omwille van Zijn Naam’ wijst erop dat als wij tot geloof en 
bekering komen, Hijzelf met Zijn Geest in ons hart zal wonen. Hij zal ons 
leiden en begeleiden, zodat de gelovigen die in Christus geborgen zijn, op het 
juiste pad blijven en gehoorzaam zijn aan Zijn wil. De Heilige Geest zal ons 
overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8). Als we door 
de Geest worden overtuigd van zonden, moeten wij ons afkeren van de 
zonden, ze belijden aan God. Dat wil zeggen, in het gebed opnoemen wat je 
zonden zijn en je spijt uiten tegenover God. Je mag dan weten dat als je 
zonden belijdt, het bloed van Christus je reinigt van alle zonde (1 Johannes 
1:7).  
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1 Johannes 1:8-9 
8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de 
waarheid niet in ons. 
9. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de 
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
 
Vers 3 sluit af met ‘omwille van Zijn Naam’, wat de nadruk legt op de eer van 
God en het feit dat Hij de beschikking heeft over alles zonder daar voor 
verantwoording af te leggen. Hij handelt om Zijn eigen eer te vergroten en 
Zijn glorie te laten schitteren. Dit komt niet door enig werk van de mens. Alle 
weldaden (gunsten van God) die wij ontvangen door geloof en bekering zijn 
door het geloof en niet door werken. Het is door de genade van God dat Hij 
een Herder wil zijn voor eenieder die gelooft in de Naam van de eniggeboren 
Zoon van God, Jezus Christus. 
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Hoofdstuk 3: Onbevreesd leven 
 
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad 
vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij (Psalm 
23:4). 
 
David laat ons zien dat zelfs als hij door een dal vol schaduw van de dood 
gaat, hij geen kwaad zou vrezen, want God is met Hem; de stok en Zijn staf 
troosten hem. David laat het vertrouwen zien in dit vers van Psalm 23, dat 
zelfs de dood, hoewel deze angst kan opwekken, hij erin gelooft dat God hem 
daarin zal leiden en begeleiden. Gelovigen die op deze manier hun 
vertrouwen stellen in God de Almachtige, mogen weten en geloven dat 
Christus hen thuishaalt als zij in Hem sterven. Dat het ook voor hen volbracht 
is. De ziel gaat na het sterven óf naar Christus en de Vader in de hemel óf, 
voor degenen die Hem afwijzen naar de hel, waar geen God is.  
 
Mattheüs 13:47-50 
47. Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de 
zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. 
48. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten 
en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. 
49. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan 
en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, 
50. en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars. 
 
Zij zullen dan beseffen, als zij sterven dat, wanneer Christus terugkomt op de 
wolken om te oordelen, de levenden en de doden; dat hun ziel zal worden 
verenigd met hun lichaam en dat zij de tweede dood zullen sterven. 
 
Openbaring 20:13-15 
13. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de 
dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder 
overeenkomstig zijn werken. 
14. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. 
Dit is de tweede dood. 
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15. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd 
hij in de poel van vuur geworpen. 
 
Het is zeker dat Jezus Christus terugkomt op de wolken, dat Hij 
overeenkomstig de belofte zal oordelen. Het gaat bij dit oordeel erom of je 
geborgen bent in Christus. Of je in je leven tot geloof en bekering bent 
gekomen. Geloven dat Hij Redder is, dat Hij je heeft gered van de duisternis 
en dat Hij je Herder is geworden in je leven. Het kan zijn dat er dreigend 
gevaar is, maar met God zullen we overwinnen. Hij staat ons aan de zijde. 
Laten we dan, net als David, ons volledige vertrouwen stellen in God, 
wetende dat God altijd bij ons is, zelfs in de moeilijke tijden van ons leven.  
Het is duidelijk in vers 4; het vertrouwen dat David heeft, zoals eerder 
beschreven. Het heeft ook nog een diepere betekenis: Namelijk dat we zelfs 
in voorspoed niet moeten vergeten dat we mensen zijn en dat we het nodig 
hebben, als schapen, om God te laten leiden in ons leven, als een Herder. Als 
we afhankelijk van de Herder leven, dan zullen we in Hem rusten en zullen we 
voorbereid zijn op moeilijkheden die kunnen komen.  
 
Het vierde vers laat niet zien dat David geen angsten kent, dat hij volledig 
zonder angst was. Nee, David was een mens zoals wij; maar toch laat hij zien 
door Psalm 23 dat angst te overwinnen is door vertrouwen in God en door 
onze ogen te richten op Zijn bescherming. Jezus Christus noemt Zichzelf de 
goede Herder: Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor 
de schapen (Johannes 10:11). Jezus Christus, de Zoon van God, laat met dit 
vers zien wat Hij voor Zijn schapen zal doen, namelijk Zijn leven geven. Hij 
heeft Zijn leven gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).  
 
Door geloof in Jezus Christus als de Herder, kunnen we beproevingen 
overwinnen. Hij geeft ons een diepgeworteld geloof, dat we kunnen 
vertrouwen op Zijn bescherming als Herder. Laten we geleid door Hem 
standhouden tegen angst. Hij heeft de macht van de dood verbroken, dat 
lezen we in de brief aan de Hebreeën.  
 
Hebreeën 2:12-15 
13. En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en 
de kinderen die God Mij gegeven heeft. 
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14. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan 
deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de 
duivel – teniet te doen, 
15. en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun 
leven aan slavernij onderworpen waren. 
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Hoofdstuk 4: De overvloed van geloof 
 
U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft 
mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over (Psalm 23:5). 
 
We lezen in vers 5 dat God de tafel voor David gereedmaakt voor de ogen van 
zijn tegenstanders. God is overvloedig voor hem en hij brengt God de eer, 
zoals dat ons behoort, als we van Zijn gunsten mogen leven. God geeft ons 
alles, zoals al eerder beschreven in dit boekje. Hij voorziet ons van alle 
materiële zaken die wij nodig hebben. Hij zorgt voor ons lichaam en geest. Zo 
is de tafel door God gereedgemaakt. De beker is gevuld en het eten staat 
klaar. Als God de tafel dekt, dan is deze tafel overvloedig. Alles is tot in de 
kleine puntjes geregeld, voorbereid en klaargemaakt voor degene die aan 
tafel komt zitten.  
 
De tafel is zelfs niet alleen voor David klaargemaakt, want hij heeft overvloed, 
‘de beker vloeit over’. Het is wonderbaarlijk om te zien dat de beker 
overvloeit van David. Zo kan hij anderen, aan tafel uitnodigen. Ze zien dan de 
overvloedigheid van God bij de gelovigen en zullen eventueel naar Hem op 
zoek gaan. Maar zo is het ook met de anderen weldaden (gunsten van God); 
als je deze overvloedig ontvangt, mag je ervan getuigen tegenover anderen, 
om hen bekend te maken dat de gunst van God voor iedereen beschikbaar is 
door geloof en bekering.  
 
Hoe heerlijk is dat als we ons vertrouwen in God stellen. Hij overtuigt ons van 
zonde en we realiseren door Zijn overtuiging, dat wij op deze manier niet tot 
Hem kunnen naderen. Hij geeft ons het geloof dat wij onze zonden mogen 
belijden en tot Hem mogen komen. We erkennen dat we hebben gezondigd 
en weten dat God niets te maken wil en kan hebben met de zonde, omdat Hij 
heilig en rechtvaardig is. Hij rechtvaardigt ons in Zijn Zoon, die de straf voor 
de zonde heeft betaald, namelijk met Zijn leven. God zal onze tafel 
gereedmaken voor de ogen van onze tegenstanders. ‘Hij zalft ons hoofd met 
olie’, dat betekent dat het zichtbaar zal zijn dat we de genade en zegeningen 
van God ontvangen. Zo zien we dat ook bij David. Iedereen wist dat David 
gezegend was en gezalfd met olie. De voorzienigheid van God was met hem. 
Hij beschouwde God als zijn Herder. Hij ging onbevreesd aan tafel, omdat de 
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tafel door God gereedgemaakt was, net zoals ook God de schapen naar de 
‘stille wateren’ leidt (Psalm 23:2).  
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Hoofdstuk 5: Een hoop die zekerheid is 
 
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn 
leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen (Psalm 
23:6). 
 
Als wij tot God de Herder komen, dan zullen wij een onbevreesd leven leiden, 
want David maakt bekend in vers 6: ‘dat goedheid en goedertierenheid hem 
zullen volgen al de dagen van zijn leven.’ Het is waar dat als we tot geloof en 
bekering komen dat de goedheid en goedertierenheid ons zullen volgen. Door 
de Bijbel beloofd God ons dit, en God komt Zijn beloften na. Waar we als 
mensen constant falen in onze beloften, komt God al Zijn beloften na, God zal 
voortdurend voor de gelovigen die gerechtvaardigd zijn in Christus zorgen. 
 
Zijn genade is tot in eeuwigheid. We hebben een Bijbelse hoop die zekerheid 
biedt: ‘Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.’ Door 
het geloof in Christus zullen we eeuwig met Hem samenleven. Bij ons sterven 
zal de ziel naar de hemel gaan en als Christus terugkomt op de wolken, zullen 
we verenigd worden met ons lichaam. Dit is een verheerlijkt lichaam, zoals 
ook het lichaam van Christus verheerlijkt is bij Zijn opstanding uit de dood. 
We zullen dan eeuwig wonen in de hemel, in de woningen die Hij heeft 
voorbereid, toen Hij is opgevaren naar de hemel.  
 
Johannes 14:1-6 
1. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 
2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het 
u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 
3. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik 
terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
4. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 
5. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe 
kunnen wij de weg weten? 
6. Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand 
komt tot de Vader dan door Mij. 
7. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn  
Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 
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Jezus Christus, is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de 
Vader dan door Hem. Laten we ons leven aan Hem geven. Dat wij worden 
verlost van de duisternis. Dat wij als David, Hem aannemen als Herder. Hij is 
het waard, want Hij heeft Zijn leven gegeven voor de schapen1. Want de 
Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden (Romeinen 
10:11). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Zie leesartikel 002 ‘Jezus geeft zijn leven voor zijn schapen’ op de website: 

www.drric.nl/schrijven 

http://www.drric.nl/schrijven
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Gebruikte literatuur en links  
 

https://herzienestatenvertaling.nl/  

https://statenvertaling.nl/  

Matthew Henry verklaring van de Bijbel 

Johannes Calvijn verklaringen  

https://www.drric.nl/schrijven  

Stichting en ‘Christengemeente Kerkrade045’ 
 
Dit boekje is gratis voor u beschikbaar. Zou u toch graag een kleine gift willen 
geven, dan is dit mogelijk via de volgende QR-Code. U steunt hiermee het 
werk in Kerkrade. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, 
niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief (2 
Korinthe 9:7). Meer informatie over het werk is op te zoeken middels de 
volgende links:  
 

Stichting:  https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/  

 

Kerk:   https://kerkrade045.nl/   

 
 

https://herzienestatenvertaling.nl/
https://statenvertaling.nl/
https://www.drric.nl/schrijven
https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/
https://kerkrade045.nl/

