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Voorwoord 
 
Mijn naam is Ricardo Jansen. Ik ben 32 jaar. Eerder heb ik, geleid door de 
Heilige Geest, het volgende boek geschreven: De rijke man en de arme 
lazarus. Dit boek is te koop via de volgende link: 
 

https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/product/de-rijke-man-en-de-

arme-lazarus-ebook/  

 
Ook wordt er druk gewerkt aan de spelling van andere boeken, die zo de 
Heere wil en wij leven beschikbaar komen. In dit boekje worden ook 
verschillende boeken aangehaald die worden nagekeken. Naast boeken en 

leesartikelen op de website www.drric.nl/schrijven worden er ook wekelijks 2 

overdenkingen geleid door de Heilige Geest geschreven voor de kerk en 
geïnteresseerden. Vanaf nummer 202 worden de overdenkingen anders 
geschreven. Voorheen werden de verzen in tweeën gedeeld. Aangezien 
Spreuken vers voor vers wordt uitgelegd lag dit voor de hand. Dit komt 
omdat Spreuken vanaf Spreuken 10 vaak wordt afgesloten met een komma. 
Zo werd duidelijk gewezen op de weg van de goddeloze en op de weg van de 
rechtvaardigen die in Christus zijn gerechtvaardigd. Vanaf 202 wordt het vers 
uit Spreuken aan de hand van een gedachte uitgelegd. In Spreuken 210 werd 
de gedachte geopperd: Bouwen wij ons huis op zand? Of bouwen wij ons huis 
op de Rots? De Heere legde op mijn hart dat ik er een boekje van kon maken, 
als Hij dat wil. Hieronder zal ik de overdenking plaatsen:  
 

210 Begrijpelijk Overdenken  
9 okt 2023 
 

Spreuken 14:11 
Het huis van de goddelozen zal weggevaagd worden, maar de tent van de 
oprechten zal in bloei staan. 
 

Overdenking 
Gedachte: Bouwen wij ons huis op zand? Of bouwen wij ons huis op de 
Rots?  

https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/product/de-rijke-man-en-de-arme-lazarus-ebook/
https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/product/de-rijke-man-en-de-arme-lazarus-ebook/
http://www.drric.nl/schrijven
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Geliefde lezer/hoorder, vandaag zien wij in Spreuken 14:11: Het huis van de 
goddelozen zal weggevaagd worden, maar de tent van de oprechten zal in 
bloei staan. Als gedachte: Bouwen wij ons huis zand? Of bouwen wij ons huis 
op de Rots. Deze overdenking zal korter zijn dan je gewend bent, omdat ik op 
mijn hart heb gekregen om een mini-boekje te schrijven over dit onderwerp. 
Zo de Heere wil en wij leven zal het dan beschikbaar komen voor jou/u.  
 
Zonde kan de ondergang betekenen voor families, omdat we lezen dat het 
huis van de goddeloze, hoe groot, sterk en machtig het ook is, weggevaagd 
zal worden. Hun huis is gebouwd op zand. Het is gebouwd door een dwaze 
man. De slagregen viel neer en de waterstromen kwamen. De winden 
waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. 
Maar wij lezen ook dat er mensen bouwen op de Rots, namelijk de tent van 
de oprechten zal in bloei staan (Spr. 14:11). De oprechten zijn ingeënt in 
Christus, waar de Heilige Geest Zijn tent in de harten heeft geplaatst. Dit zijn 
degenen waarover Christus spreekt: Daarom ieder die deze woorden van Mij 
hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis 
op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen 
kwamen en de winden waaiden en storten zich op dat huis, maar het storten 
niet in, want het was op de rots gefundeerd (Mat. 7:24).  
 

Gebed  
Trouwe Heere, God en Vader, U komt de lof toe tot in eeuwigheid. Heere, 
dank U dat U mij aanspoort om een mini-boekje te maken aan de hand van 
de gedachte die ik door Uw Heilige Geest heb ontvangen. Wilt U mij zegenen 
en de woorden in mijn hart leggen, zodat het mini-boekje tot bemoediging 
mag zijn en verfrissing brengt. Mogen mensen worden aangeraakt door Uw 
Woord en mogen zij niet naar zichzelf kijken, maar naar het heil dat U in de 
eeuwigheid heeft voorbereid, namelijk het geloof in Uw eniggeboren Zoon, 
Die Zichzelf heeft gegeven aan het kruis van Golgotha.  
 
Heere, werk in de harten van de mensen die tot U naderen en die U zoeken. 
Want U spreekt immers Zelf in Uw Woord. Want ieder die bidt, die ontvangt; 
wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden (Mat 7:8). 
Christus’ gerechtigheid biedt stabiliteit voor een huis. Uw tent die in ons hart 
plaatsneemt door het geloof in Christus zal bloeien.  
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Laat ons groeien in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus 
Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. 
Amen (2 Petrus 3:18). Wij bidden dit niet uit verdienste, maar uit 
barmhartige genade van U God. Om Jezus’ wil. Amen.  

 
 
Mijn hoop en gebed is dat mensen worden bemoedigd en verfrist door het 
lezen van de overdenkingen, leesartikelen en boeken. Dat het een zaadje 
mag zijn dat wordt geplant om de weg te vinden naar onze Heiland. Mijn 
wens is dat iedereen Hem mag leren kennen als Redder en Verlosser. Dat 
mensen zullen opstaan en gegrondvest worden in de Rots, om vervolgens uit 
te gaan en Hem bekendmaken. Dat zij allen zullen getuigen van de Majesteit 
van God.  
 
Veel leesplezier, geliefden! 
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Een Boodschap voor Kerkrade  

 
Over een Boodschap voor Kerkrade 
Stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’ is een interkerkelijke stichting die 
zich inzet voor de verkondiging van het evangelie in de Limburgse stad 
Kerkrade. Zij laat zich in haar activiteiten en toerusting leiden door de Bijbel 
en de reformatorische Belijdenisgeschriften. 
 
De stichting Een Boodschap voor Kerkrade heeft Jan Bayense aangesteld en 
uitgezonden als stadpastor/evangelist naar Kerkrade. De stichting 
ondersteunt de kinder- en tienerbijbelclubs, het bezoekwerk, de 
evangelisatieweek in de zomer, de cursussen en het verspreiden van Bijbels. 
 

Wat jij kunt doen 
God zendt mensen uit in Zijn dienst. Vandaar dat het werk in Kerkrade 
onmogelijk is zonder de inzet van jongeren en ouderen. 
 
Jouw bijdrage kan een belangrijk verschil maken voor het kinderwerk, de 
evangelisatie activiteiten of het opbouwen van de stichting. Vandaar dat we 
je hartelijk oproepen om het werk van de stichting mee te dragen in je 
gebeden. Daarnaast zie je wellicht mogelijkheden om concreet een steentje 
bij te dragen. Welkom in Kerkrade! 
 

Op welke manier kun je direct bijdragen?  
• Je kunt bidden 

• Je kunt mee op evangelisatiekamp 

• Je kunt een kinderbijbelclub leiden 

• Je kunt een werkgroep ondersteunen 

• Je kunt een gift geven of donateur worden 

• Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief 

 
Bezoek de website van ‘Stichting ‘Een Boodschap voor 

Kerkrade’:  https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/  

https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/wat-jij-kunt-doen/bidden/
https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/wat-jij-kunt-doen/mee-op-evangelisatiekamp/
https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/wat-jij-kunt-doen/kinderclub-leiden/
https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/wat-jij-kunt-doen/werkgroep-ondersteunen/
https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/doneren/
https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/nieuwsbrief/
https://www.eenboodschapvoorkerkrade.nl/
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Christengemeente Kerkrade045 
 

Groeiende christengemeente 
In april 2018 zijn we begonnen met diensten in Kerkrade. Waar eerst nog 
weinig mensen naar de diensten kwamen, zijn we op het moment een 
groeiende christengemeente. Vanaf april 2022 zijn we ingeschreven in de 
kamer van koophandel als christengemeente en hebben de eerste leden 
belijdenis gedaan van hun geloof in het midden van de gemeente. Het is 
prachtig om te zien hoe de christengemeente groeit, en we zijn God daar 
dankbaar voor. Dat Hij elke zondag de prediking laat horen in Kerkrade. Dat 
er mensen om elkaar heen staan in de gemeente, naar elkaar omzien. Het is 
een Bijbelgetrouwe gemeente geworden, zoals gehoopt was en nog steeds 
beschreven staat op de website: een Bijbelgetrouwe kerkelijke gemeente 
stichten in Kerkrade. Wat is God goed en barmhartig. Toch hebben wij 
uw/jouw gebed nodig. Ook als het mogelijk is, aangezien wij afhankelijk zijn 
van giften en donaties, kunt u/jij het werk van God steunen in deze stad.  
 

Wanneer u/jij een gift wilt overmaken, kan dit op rekeningnummer: NL30 

RABO 0174132654 ten name van Stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’ 

onder vermelding van ‘project Kerkrade045’. Van harte aanbevolen! Ook met 
onderstaande QR code is het mogelijk om uw gaven over te maken. God 
heeft een blijmoedige gever lief (2 Korinthe 9:7). 
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Bijbeltekst  
 

Mattheüs 7:24-29 
24. Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik 
vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 
25. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 
waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was 
op de rots gefundeerd. 
26. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een 
dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 
27. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 
waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. 
28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte 
versteld stond van Zijn onderricht, 
29. want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de 
schriftgeleerden. 
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Inleiding 
 
Geliefde lezer, wij staan op de berg naar de laatste woorden te luisteren van 
onze Hogepriester en Prediker Jezus Christus. Jezus Christus, de Zoon van 
God, Die gekruisigd is. De bergrede begint in het vijfde hoofdstuk met de 
negen zaligsprekingen. Sommige zien de laatste als een samenvatting van de 
achtste. Toch mogen wij negen keer lezen: Zalig. In het boek: ‘Leven vanuit 
beproevingen, tot Zijn heerlijkheid’ leg ik deze zaligsprekingen geleid door de 
Geest uit. Zo de Heere wil, en wij leven, zal dit boek ooit uitgegeven worden. 
 

Licht 
In de verzen 13-16 van Mattheüs 5 onderwijst Christus de mensen met een 
beeldspraak. Hier vertelt Jezus Christus over het ‘zout van de aarde’ en het 
‘licht van de wereld’. Christus maakt duidelijk dat wij vanuit de schepping het 
zout van de aarde waren. Door de zondeval heeft het zout zijn smaak 
verloren. We zijn vervreemd van God en ons hele wezen is vervuld met het 
kwaad. Het zout dat zijn smaak verloren is, is klaar om weggegooid te 
worden. Toch leert Christus op de berg dat Hij Zijn discipelen en gelovigen wil 
uitzenden, want Hij noemt ze het licht van de wereld. Christus noemt Zichzelf 
op een andere plek: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet 
in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben (Joh. 
8:12). Doordat Christus Zelf het Licht der wereld is, zijn zij die in Hem geloven 
het licht van de wereld. Het Licht van Christus schijnt door de gelovigen naar 
buiten toe. Maar wee zij die niet zijn zoals ze moeten zijn. Zij zijn nog altijd 
het zout. Wij hebben het nodig ons af te keren van onze zonde en om te 
keren naar Hem. De oproep van geloof en bekering. Wij krijgen dan van 
Christus ook Zelf de aansporing om het licht zo te laten schijnen voor de 
mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 
verheerlijken (Mat. 5:16). Niet dat wij hier iets mee verdienen, maar omdat 
wij door Hem het Licht hebben ontvangen, namelijk Zijn Heilige Geest, Die in 
ons hart woont. Wij moeten geleid door Hem streven naar de eer van God.  
 

Jezus over de Wet 
In de verzen 17-20 van Mattheüs 5 vertelt Christus dat Hij niet is gekomen 
om de Wet of de Profeten af te schaffen. Hij zegt: ‘Ik ben niet gekomen om 
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die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de 
hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet 
voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste 
geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd 
worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die 
zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als 
uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de 
Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 
 
In Mattheüs 5:21-48 worden een aantal leerstellingen uit het Oude 
Testament uitgelegd, waarbij de eeuwige Leraar Christus Zelf ze aanscherpt 
en uitlegt. Christus is duidelijk over de Wet. Wij komen dan tot het besef dat 
wij allen zondaars zijn. 
 

Liefdegave en bidden 
De eerste verzen van Mattheüs 6:1-4 over het geven van de liefdegave 
behoren ook bij de Bergrede. Christus legt hier duidelijk uit dat wij de 
liefdegaven in het verborgene moeten geven, niet uitbazuinen zoals de 
huichelaars doen. Het gaat niet erom dat mensen geëerd worden maar het 
gaat om de eer van God. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw 
linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefde in het 
verborgene zal zijn; en Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden (Mattheüs 6:3-4). 
 
Wij krijgen na het onderwijs van de liefdegave het heerlijke onderwijs over 
het bidden. Dat wij in het verborgene moeten bidden. Geen omhaal van 
woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat ze verhoord zullen worden 
door de veelheid van woorden. Onze Vader weet wat wij nodig hebben 
voordat wij tot Hem bidden. Christus legt ons in het voorbeeld van Onze 
Vader uit hoe wij zouden kunnen bidden. Dit gebed heb ik uitgelegd in het 
boek: ‘In begrijpelijke taal leren bidden, tot heerlijkheid van God’, waarbij ik 
geleid door de Geest uitleg geef over dit gebed en hoe wij zelf kunnen bidden 
met betrekking tot dit gebed. Dit boek wordt momenteel nagekeken. 
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Gods Koninkrijk zoeken en over oordelen  
Wanneer Christus het gebed heeft uitgelegd, gaat Hij uitleg geven over 
vasten en over bezorgdheid. Waarbij het zesde hoofdstuk afsluit met de 
verzen: Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al 
deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de 
dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag 
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Mattheüs 6:33-34). Door hoofdstukken is 
het voor ons makkelijker gemaakt om dingen op te zoeken. Dit was in de 
vroege tijd één gedeelte. Maar wat is het heerlijk om met hoofdstukken en 
verzen te werken, zodat wij overzicht kunnen bewaren. 
 
In het zevende hoofdstuk haalt Jezus Christus een voorbeeld aan waarin 
wordt benadrukt dat we onszelf en onze daden moeten beoordelen, en dat 
we niet overhaast over anderen moeten oordelen, omdat het oordeel over 
onszelf kan komen. Dit wordt met name belicht in het derde en vierde vers: 
Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de 
balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat 
toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog 
(Mattheüs 7:3-4)? 
 

Oproep en twee wegen 
We lezen in het vervolg van de Bergrede: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, 
en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden (Mat 7:7). Waarbij 
Christus duidelijk stelt dat God machtig is om alles te geven, zolang het Zijn 
wil is. Dat als wij zoeken, wij zullen vinden en als wij kloppen, er opengedaan 
wordt.  
 
Ook lezen wij over de welbekende wegen: Ga binnen door de nauwe poort, 
want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen 
zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is 
smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden (Mat. 7:13-
14). De ene weg, de brede weg, die naar het verderf leidt en de smalle weg, 
de Weg van Christus, die naar het leven leidt. 
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Herkenning van valse profeten 
Ook legt Christus aan de hand van een voorbeeld van een boom en zijn 
vruchten uit, dat wij op deze manier valse profeten kunnen herkennen. Elke 
goede boom brengt goede vruchten voor, en een slechte boom slechte 
vruchten. Zo zal elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, omgehakt 
en in het vuur worden geworpen (Mat 7:19).  
 
Mattheüs 7:20-23 
20.. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. 
21. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het 
Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de 
hemelen is. 
22. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in 
Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw 
Naam veel krachten gedaan? 
23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u 
die de wetteloosheid werkt! 
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Het huis op de Rots 
 
Mattheüs 7:24-25 
24. Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik 
vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 
25. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 
waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was 
op de rots gefundeerd. 
 

De verstandige 
We zijn aangekomen bij het eerste hoofdstuk van dit boek. Ook zijn wij 
aangekomen bij de laatste verzen van de Bergrede. Wij lezen de eerste 
woorden van deze gelijkenis, waar Christus zegt: “Daarom, ieder die deze 
woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig 
man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.” Jezus Christus laat duidelijk 
weten dat ieder die deze woorden van Hem hoort en ze doet, Hij zal 
vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. 
Het zijn degenen die het horen en ook doen, in tegenstelling tot anderen die 
ze horen en niet doen. Woorden van Christus zullen ons niet gelukkig maken 
als wij ze niet toepassen. We zullen gezegend worden als wij op de smalle 
weg lopen. Zijn geboden in acht nemen. Niet dat wij iets ermee verdienen, 
maar uit liefde, omdat Hij voor ons de smalle weg gelopen heeft in volledige 
gehoorzaamheid. Hij heeft hersteld wat jij en ik hebben verbroken. 
 
Wij hoorden in de voorgaande hoofdstukken over verschillende zaken met 
betrekking tot het Koninkrijk van God. Wij ontvangen onderwijs van God Zelf, 
door Zijn Zoon: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee 
te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid (2 Tim. 3:16). Maar wij horen hier Zijn woorden op de berg, 
en het kan zijn dat wij niets met Zijn woorden doen. Dat wij niet bidden, dus 
ook niet ontvangen. Dat wij niet zoeken, en dus ook niet zullen vinden. Dat 
wij niet kloppen, en er dus ook niet wordt opengedaan (Mat. 7:7-8). 
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Bekering 
Het kan zijn dat wij ons niet bekeren en met oprecht hart tot Hem komen. 
We zijn dan bezig met het bouwen van ons huis op zand. Zo kunnen wij wel 
gedoopt zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en ons 
beroemen op kerkelijke voorrechten, toch vraagt Jezus om bekering: Van 
toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen (Mat 4:17). Bekeren betekent: je zonden 
belijden, allemaal één voor één opnoemen, je zonden haten en weten dat 
deze niet bij God horen. God kan geen gemeenschap hebben met de zonde, 
omdat Hij heilig en rechtvaardig is. God toornt over de zonde. Waar het om 
gaat is de oproep tot geloof en bekering. Geloven dat Jezus Christus is 
gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is (Luk. 19:10), zelfs 
voor de grootste zondaars. Want allen hebben gezondigd en missen de 
heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, 
door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als 
middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn 
rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die 
eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God (Rom. 
3:23-26). 
 
Door de prediking van het Evangelie dat ruimschoots wordt aangeboden, kan 
de ellendigste zondaar bevrijd worden van de heerschappij van de zonde. Hij 
kan bevrijd worden van de ellendige vorst van de wereld, namelijk de duivel, 
die rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen 
verslinden (1 Petr. 5:8). Werpt door bekering het juk van de zonde af. 
Bekering is het niet meer dwalen in de zonde. Je zonden benoemen 
tegenover Christus. De aanvaarding van genade kan alleen als wij niet meer 
wandelen in ons oude leven, als wij ons hebben afgekeerd van de oude mens, 
en hem hebben gekruisigd met Christus. Dat wij net als Paulus kunnen 
zeggen: Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus 
leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de 
Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven 
(Gal. 2:20). 
 
Zoals ook Paulus aan de Efeziërs duidelijk maakt, dat wij onze vroegere 
levenswandel, de oude mens moeten afleggen: Maar u hebt Christus zo niet 
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leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent 
onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de 
vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de 
misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, 
en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God 
geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid (Efe. 4:20-24). 
Vernieuwd worden in de geest van het denken gebeurt door de bekering. De 
Geest laat je geloven in het bloed van Christus en overtuigd van zonde, 
gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8). Als wij overtuigd worden van de zonde 
dan keren wij ons af van de zonde, belijden wij onze zonde, en worden wij 
vergeven van de zonde. Hij is trouw en rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1:9). Zoals 
Christus spreekt in het Mattheüs Evangelie: Alle dingen zijn Mij overgegeven 
door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de 
Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij 
toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op 
u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust 
vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht (Mat. 11:27-
30). 
 

Luisteren naar het Woord 
Onder het Woord van God komen, door de prediking van het Evangelie, wil 
dus niet automatisch zeggen dat je huis op de Rots gefundeerd is. Nee, het 
kan zijn dat wij Zijn woorden horen en er niets mee doen (Mat. 7:26). Dat wij 
ons huis bouwen op zand. Laten we naar Zijn prediking luisteren, een 
prediking die twee partijen van elkaar scheidt. Het is onderscheid maken 
tussen de twee partijen. Zo ook Christus, Die in dit gedeelte de wijze bouwer 
benoemt en de dwaze bouwer. Op dezelfde manier moet het Woord 
verkondigd worden, scheidend tussen gelovigen en ongelovigen, in Christus 
of buiten Christus. Het is ook een prediking van Christus die te allen tijde 
actueel is, namelijk de vraag: Bouwen wij ons huis op zand? Of bouwen wij 
ons huis op de Rots? 
 
Als wij naar Zijn woorden luisteren, moeten we ze met aandacht aanhoren en 
ze in de praktijk toepassen, zoals ook Christus duidelijk maakt: ‘Wie deze 
woorden hoort en ze doet.’ Zijn woorden zijn van noodzaak. 
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Johannes 1:1-5 
1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God. 
2. Dit was in het begin bij God. 
3. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding 
gemaakt dat gemaakt is. 
4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. 
5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. 
 
Nu wij weten dat Christus het Woord is, zullen wij de noodzaak begrijpen om 
naar Zijn woorden te luisteren. Ook zullen wij ze toepassen. Het is van 
levensbelang, om te luisteren naar Zijn woorden. Vanuit ons zondige wezen 
willen wij niets te maken hebben met de woorden van God; nee wij wijzen ze 
radicaal af. Door het geloof en de overtuiging van de Geest in ons hart 
worden wij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zie, Ik sta aan de 
deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij (Op. 3:20). 
Zie let op, Jezus staat aan de deur en Hij klopt. Hij wil met Zijn Geest 
binnenkomen, elk moment van de dag, op zondag of elke keer als Zijn Woord 
geopend is, elke keer als wij Zijn woorden horen. Maakt u open en laat u Hem 
binnen? 
 
“Die zal ik vergelijken met een verstandig man,” zegt Christus. Een verstandig 
mens zijn kan alleen als wij de Geest hebben binnengelaten, als Christus 
heeft geklopt en wij open hebben gedaan. Ja zeker lieve lezer het komt 
vanuit God voort. Hij is degene die klopt. Hij kijkt naar ons zondaars, door Zijn 
Zoon Jezus Christus, Die de wereld heeft verzoend met God, Die Zichzelf 
heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Hij is gekomen om te zoeken en 
zalig te maken wat verloren is  (Luk. 19:10). Hij zoekt en Hij vindt. Hij klopt, 
maar maken wij open? Laten wij wijs worden door de Heilige Geest. Laten wij 
de zonde afleggen en Hem binnenlaten. Zijn woorden horen en ze doen. 
Bouwen op de Rots. 
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Het Woord toepassen 
Degenen die hun huis op de Rots gebouwd hebben, zijn degenen die 
verstandig zijn. Ze nemen de woorden ter harte en voeren ze uit. Op de Rots 
bouwen betekent steeds dieper geworteld raken in Christus. Leven in ontzag 
voor God, zodat we steeds meer wandelen zoals Jezus Christus wandelde (1 
Joh. 2:6). De Vader in de hemel weet wat Zijn kinderen nodig hebben. Hij 
staat altijd klaar voor Zijn kinderen. Hij ziet dan ook niet langer de zondaar, 
maar Zijn eniggeboren Zoon. Het is van groot belang om te leven in 
overeenstemming met de Goede Boodschap, het Evangelie. We worden 
opgeroepen om de woorden niet alleen te horen, maar ze ook in de praktijk 
te brengen. We worden aangemoedigd om een leven van gebed te leiden, 
hoewel dat soms moeilijk kan zijn. Het gebeurt vaak dat we te druk zijn en 
dat het gebed wordt belemmerd. Toch worden we aangemoedigd om de 
gemeenschap met God te zoeken door middel van gebed en afhankelijk van 
Hem te leven, Die in de hemel is. Christus legde de Bergrede uit, eerst aan 
Zijn discipelen die bij Hem waren. De discipelen gingen vervolgens op weg om 
de woorden die daar gesproken waren te verkondigen. Nu hebben wij de 
Bijbel voor ons, en we hebben het voorrecht deze woorden te horen. Maar 
luisteren we echt naar ze en handelen we ernaar? Bouwen we op de Rots, of 
zijn we nog steeds bezig met het bouwen van een huis op zand? 
Nee, wij horen de oproep van Christus in de Bijbel om naar Hem toe te 
komen, maar we leggen het naast ons neer. Wij horen zijn woorden, maar 
doen er niets mee.  
 
Lieve lezer, wij mogen tot Hem komen, zoals Christus zegt in Mattheüs 11:29-
30. Hij is er voor ons, Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven. Hij is onze 
Zaligmaker, onze Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebr. 12:2). Laten 
wij Zijn woorden horen en ze toepassen. Bouwen op de Rots is niet de 
gemakkelijke brede weg. Nee, het is binnengaan door de nauwe poort, de 
poort die nauw is en de weg smal, die naar het leven leidt (Mat. 7:14). Zoals 
Hij Zelf zegt: Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen (Luk. 9:23). 
Petrus schrijft in zijn eerste brief: Want dat is genade, als iemand om het 
geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten 
onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer 
u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt 
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wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe 
bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo 
een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;. Hij, Die geen zonde 
gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij 
uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het 
overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn 
lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de 
gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was 
als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van 
uw zielen (1 Petrus 2:19-25). 
 

Gerechtvaardigd door God 
Laten we op elk moment van de dag gemeenschap met de Almachtige 
zoeken, dicht aan Zijn voeten zijn om steeds meer over Hem te leren, en te 
groeien in de kennis en genade van Hem (2 Petr. 3:18). Maak u zich geen 
zorgen over wat anderen over u te zeggen hebben. Nee, maak u liever druk 
om het Koninkrijk van God. U die door Hem gerechtvaardigd bent, hebt het 
begrepen. U bent gefundeerd op de Rots. U bent bezig met het bouwen op 
de Rots. Dit bouwen lijkt misschien langzamer te gaan dan het bouwen van 
de dwaas die bouwt op zand, maar u hebt het juiste Fundament gekozen. O, 
lieve wijze bouwer, wat bent u een verstandige bouwer. U die leeft in de 
vreze des Heeren. Laat de dwazen maar lachen en u bespotten. De Heere zal 
zich over u ontfermen. U die Hem zoekt en vindt. Nee, u hebt het goed 
begrepen. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en de rest 
zal u gegeven worden (Mat. 6:33). U die hebt gezocht en gevonden, u die bad 
en gegeven is, u die klopte en waarvoor werd opengedaan. Ja, u bouwt op de 
hoeksteen Christus: Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een 
hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet 
beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de 
ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de 
hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor 
hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, 
waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn 
eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk 
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was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in 
ontferming aangenomen bent (1 Petrus 2:6-10). 
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Het huis op zand 
 
Mattheüs 7:26-27 
26. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een 
dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 
27. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 
waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. 
 

De onverstandige 
De tweede man wordt door Christus beschreven als een man die Zijn 
woorden hoort en ze niet doet; deze zal met een dwaze man vergeleken 
worden, die zijn huis op zand heeft gebouwd. Wat is dat verschrikkelijk: je 
probeert om zelf gerechtigheid te verkrijgen, maar in dit voorbeeld ben je, als 
je Zijn woorden niet in acht neemt, een dwaze bouwer. Eigen gerechtigheid is 
van onder naar boven klimmen, het zelf willen proberen te verdienen. Zo kan 
het zijn dat je een farizeeër van de huidige tijd bent. Van buitenaf ziet het 
huis er fraai uit, maar van binnen is het eigenlijk al bezig met vergaan. Het is 
niet op een goede manier gefundeerd, want het staat op zand. Wacht maar 
tot de slagregen komt; Christus waarschuwt er Zelf voor; en de slagregen viel 
neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen 
dat huis, en het stortte in en zijn val was groot (Mat. 7:26).  
 
Als wij naar de heilige Wet van God kijken, zien we in de Wet een spiegel. We 
bekijken onszelf in deze spiegel en dan blijken wij schuldig te zijn. Schuldig 
aan zonde betekent dat we straf verdienen, namelijk de dood. Dat is de straf 
van de zonde. De dood en voor eeuwig verloren zijn, dat is de rechtvaardige 
straf van de Wet. Laten we Zijn woorden horen en er iets mee doen. Bouwen 
op de Rots.  
 

Vast vertrouwen 
U die bouwt op het zand moet door de enge poort heen gaan, niet door de 
wijde poort waar de weg breed is en naar het verderf leidt (Mat. 7:13). Naar 
het verderf wilt u toch zeker niet gaan? Laten wij onszelf bekijken en op zoek 
gaan naar redding en verlossing. U wilt toch van dat ellendige juk van de 
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zonde af? Aan het einde van uw leven, wanneer de dood u grijpt, kunt u zich 
niet meer afkeren van die ellendige zonde en u tot de Rots Christus keren. 
 
Laten wij ons ook niet vergissen in het geloof, want zelfs de demonen 
geloven dat God één is (Jak. 2:19). Ook geloof ik dat het morgen mooi weer 
is, maar dat weet ik niet zeker. Nee, het ware geloof is niet alleen een stellig 
weten of kennis, maar ook een vast vertrouwen wat door de Heilige Geest 
door het Evangelie in het hart wordt gewerkt. 
 
Heidelbergse Catechismus in oude Nederlandse taal 
 
VRAAG 21 
Wat is een waar geloof? 
 
ANTWOORD: 
Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles 
voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar 
ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn 
hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, 
eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, 
alleen om der verdienste van Christus wil.  
 

Niets goeds in onszelf 
We zijn niet geboren met een natuur talent om te geloven. Nee, want vanuit 
de natuur zijn wij allen verdorven. Adam en Eva verspeelden hun vrije wil. Na 
de zondeval werden de kinderen geboren. Zij hebben geen vrije wil. Nee, wij 
willen alleen maar slechte dingen doen. Zelfs Paulus, die op wonderbaarlijke 
wijze gered is door God en zelfs Christus ontmoette op weg naar Damascus, 
had nog steeds te maken met de dagelijkse zonde in zijn leven. Dat lezen wij 
in Romeinen 7: Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds 
woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, 
dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik 
niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer 
teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, 
als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke 
mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere 
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wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene 
maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal 
mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, 
onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar 
met het vlees de wet van de zonde (Rom. 7:18-26). 
Zo zijn er mensen die vertellen dat er wel wat moet gebeuren in het leven 
voordat Christus zich over hen zal ontfermen. Ja, er moet zeker wat 
gebeuren, de Heilige Geest moet aan de slag gaan met de zondaar. Toch, als 
zij zich dan door Hem geroepen voelen en als een schaap achter Hem 
aangaan, komt die ellendige zonde weer in het hart. In plaats van de zonde te 
belijden, nemen ze het maar voor lief dat het voor hen nog niet de geschikte 
tijd was. Toch, zoals wij in de bovenstaande tekst hebben gelezen, hebben wij 
het nodig om dagelijks bekeerd te worden. Elke dag weer die ellendige zonde 
erkennen en de zonden belijden. Dit is een heiligingsproces dat je hele leven 
zal duren. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? 
 

Kerk en de Heilige Geest die er werkt 
De beschreven dwaze bouwer kan dus ook de kerkganger zijn die uit 
gewoonte naar de kerk gaat, die naar buiten loopt op dezelfde manier als die 
naar binnen is gegaan. Hij, de dwaas, heeft zich niet laten voeden met het 
Brood des levens; want wie tot Hem komt, zal beslist geen honger hebben, 
en wie in Christus gelooft, zal nooit meer dorst hebben (Joh. 6:35). Christus 
nodigt je uit om te bouwen op Zijn fundament; namelijk de Rots. Wacht niet 
langer om tot Hem te gaan. Schreeuw het uit naar God: “U, Schepper van 
hemel en aarde, ontferm U over mij, de nietige zondaar. Wees mij, de 
zondaar, genadig” (Luk 18:13). Dan zult u, als u dit oprecht meent, 
gerechtvaardigd worden door het bloed van Jezus Christus (Luk 18:14). 
 
Zo hebben we allemaal weleens de uitdrukking gehoord in kerken: "De 
Heilige Geest heeft Zijn werkplaats in de Kerk". Dit verwijst naar ons geloof 
dat de Heilige Geest aanwezig is in de kerk en daar werkt. Zoals wij al in 
bovenstaande tekst hebben gelezen tijdens de prediking. De Heilige Geest 
werkt in de voorbereiding van de predikant/voorganger en inspireert hem 
om de woorden van de kansel/tafel te spreken zoals de Geest dat wil. Dit 
alles met als doel mensen naar de genade van Christus te leiden, hen te 
overtuigen van hun zonden zodat ze deze belijden, zich bekeren van hun 
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oude leven en nieuwe schepselen worden. Zie, alles is nieuw geworden (2 
Kor. 5:17). Op 9 oktober 2021 ben ik begonnen met overdenkingen, waarin ik 
dit vers kort uitleg:  
 
001 Begrijpelijk overdenken.  
9 nov. 2021 
 
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 
2 Korinthe 5:17 HSV 
 
De maatschappij is wisselvallig. Wat is goed? Wat is kwaad? Voor deze 
antwoorden zullen wij naar de Schrift moeten gaan. We proberen menselijk te 
verklaren hoe God werkt en wat God deed en doet. Dit moeten wij niet doen. 
God is niet te bevatten. Als wij in Jezus Christus zijn (in Hem geloven), dan 
worden wij een nieuwe schepping. Het oude gaat voorbij en zie (kijk nu gaat 
het gebeuren) alles is nieuw geworden. Het betekent dat je niet een klein 
beetje verandert, maar dat je compleet verandert. Een voorbeeld is een rups 
die in een vlinder veranderd. De rups verandert voor altijd, zie het is een 
vlinder geworden. 
 
In de kerk kan iemand dus tot geloof komen en daarom is het belangrijk om 
naar de kerk te gaan. De Heilige Geest inspireert en motiveert de kerk en de 
mensen die naar de kerk komen. Hij leidt de kerk, troost de kerk en versterkt 
de kerk. Hij is Enig God als Persoon, samen met God de Vader en Jezus 
Christus, de Zoon van God. Uitgezonden door God de Vader en Jezus 
Christus, de Zoon, woont Hij in de harten van de gelovigen. Hij leidt de 
gelovigen in hun geestelijke leven en helpt hen de Bijbel te begrijpen en leert 
hen de Bijbel toe te passen in hun leven. Als wij ook naar Zijn vrucht kijken 
namelijk: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal. 5:22), dan werkt deze vrucht in het 
leven van de gelovigen en ook in de gemeenschap van de heiligen in de kerk. 
De relatie tussen de Heilige Geest en kerk is onafscheidelijk. De Persoon van 
God, de Heilige Geest, werkt in de Kerk als Zijn werkplaats. De kerk waar 
Christus het Hoofd is, die de Vader Hem heeft gegeven.  
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Johannes 10:26-30 
26. Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd 
heb. 
27. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
28. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 
29. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand 
kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 
30. Ik en de Vader zijn Één. 
 

Gemeenschap van de heiligen  
God wil dat wij gemeenschap hebben van heiligen, om Zijn wil op aarde te 
vervullen. Als wij op deze manier naar de kerk kijken, verlangen we ernaar in 
Zijn werkplaats te zijn.  Toch zijn er sommige jongeren in de kerken die 
jaloers zijn op de dwaze bouwers buiten. De jongeren hebben vanuit de 
opvoeding dingen meegekregen over het geloof, maar het raakt hen niet. 
Nee, zij vinden het maar allemaal niets. Als ik het straks voor het zeggen heb, 
als ik oud genoeg ben, dan ga ik niet meer naar de kerk. Het is een dwaze 
gedachte om God af te wijzen. Straks zal het gebeuren dat je huis wordt 
getest, door slagregen, waterstromen en winden (Mat. 7:27). Waarbij de val 
groot is als je huis niet op de Rots is gefundeerd. 
 
Een ander uiterste is de actieve dwaas. Die strijdt voor de zuivere waarheid, 
maar die niet omhelst. Hij is een dwaze bouwer, zoals de dwaze bouwer in de 
kerk, de dwaze bouwer in de wereld en de dwaze jongeren die snel uit de 
kerk willen gaan om de wereld in te trekken. Zelfs degene die de kansel 
beklimt of het woord verkondigt kan een dwaze bouwer zijn. Hij hoort en 
spreekt de woorden, maar past ze zelf niet toe. Er is geen geloof in Jezus 
Christus als Redder en Verlosser. Wij horen de woorden wel, maar passen ze 
niet toe. Wij bouwen op zand en niet op de Rots. 
 

Amen op Zijn beloften 
Christus nodigt ons uit om op Hem te bouwen. Wij, de dwaze bouwers, 
mogen door Hem wijze bouwers worden. Wijze bouwers laten zich door Hem 
leiden. Hij ontvangt de wijsheid van de Geest. Niet dat de wijze bouwer zich 
zal beroemen ergens anders op dan in de Heere (2 Kor. 10:17). Zalig zijn zij 
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die de woorden van Christus horen en ze ook toepassen. Je mag als wijze 
bouwer ‘amen’ zeggen op Zijn beloften. ‘Amen’ op de verkondiging van het 
Evangelie, die door God Zelf wordt gesproken door Zijn dienstknechten, elke 
zondag aan u aangeboden. Laten wij Hem zoeken en vinden. Laten wij ons 
afkeren van de ellendige zonde en ons omkeren tot het Lam van God, dat de 
zonden uit de wereld heeft weggenomen, voor een ieder die in Hem gelooft. 
Het zal gebeuren, en die dag kan snel zijn dat Hij terugkomt op de wolken der 
hemelen en zal oordelen, zowel de levenden en de doden. Laten wij nu ons 
kruis opnemen en Hem volgen. Strijden tegen de duisternis en mensen aan 
Zijn voeten brengen. Getuigen van de Heere en mensen laten zien wie God 
de Almachtige is. Laten wij bouwen op de Rots, want Hij beschaamt niemand 
die tot Hem komt. 
 
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem 
doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem 
bedrijven. Ja, amen (Openbaring 1:7). 
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